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| | stempeltjes in Gaasterland

Na begint het pas echt

T

Sloten in de zomer

Het is winter in Friesland.Als u dit leest weet je maar nooit of ze hier allemaal hevige koorts hebben.
Geen gewone, maar de koorts van dat ene evenement waar heel Friesland elke winter van droomt.
Van de elf steden houden wij het bij eentje: Sloten, Sleat op z'n Fries. En van daaruit fietsen we

Gaasterland in.
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Sloten, vol oude gevels en leuke winkeltjes

e zullen in het buitenland wel nooit

begrijpen wat zo'n Elfstedentacht in

Nederland allemaal teweeg brengt.
Na de start in Leeuwarden schaatsen onze
helden de serste kilometers in volledige
duisternis naar het zuiden, om in het licht van
schijnwerpers in Sneek en []Ist hun eerste
stempeltjes te halen. En dan duiken ze weer
het donker in, struikelend over onzichtbare
scheuren in de keiharde ijsvioer. Angsthazen
houden in, echte kerels blijven over. Pas bij

-

De grootste woonkern in Gaasterland is Balk

het begin van het Slotermeer zien ze het eer-
ste daglicht. Daar komen de televisiecamera’s
in actie. en is het tijd voor mooie plaatjes.
We zitten ademloos voor de buis en zien een
enorme ijsvlakte in de prille ochtendzon met
een sliert nietige figuurtjes achter elkaar. Op
weg naar het derde stempeltje, Sloten. Wie
zit er nog in de kopgroep? Wie heeft in het
donker kunnen aanklampen? VWant &én van de
ijzeren wetten van de Elfstedentocht is dat
wie er in Sloten niet meer bij zit, zijn kans op

Lemsterpoort
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de zege wel kan vergeten. Na Sloten begint
het pas echt.

Gaasterland

Qeps, ik liet me even gaan.Want toen wij in
Sloten rond keken stond het kwik niet op
min twintig, maar dooide het zeker twintig
grraden. Wij nemen voor dit verhaal Sloten
als eerste stad, maar het is ook meteen de
elfde. Sorry Leeuwarden, maar deze keer
komt de Bonkevaart niet in het stuk voor.
Waar de rijders in de winter geen tijd
hebben om van de schoonheid van Sloten te
genieten en door denderen naar Stavoren,
blijven wij met onze fietsen lekker in het
Gaasterland hangen. Dat wonderlijke stukje
Zuid-Friesland met zijn bossen en heuvels dat
totaal afwijkt van de rest van de provincie.
Er bestaat naast de bekende schaatstocht
ook een Elfstedentocht op de fiets, per kano
en zelfs op een surfplank, maar wij kiezen
als alternatief voor de elf Friese steden, elf
mooie plekjes in het Gaasterland.

Dertien dorpen en een stad
Voor het ontstaan van die beboste heuvels
moeten we terug naar de ijstijden. De



gletsjers die vanuit Scandinavie naar

het zuiden schoven en de heuvels in
Drenthe en de Veluwe vormden, zijn ook
verantwoordelijk voor die van Gaasterland.
De wind deed de rest. en zo kregen we
leemgronden met zandheuvels waar vanzelf
bos ontstond. Die zandheuvels noemen ze in
Friesland gaasten, wat de naam van het gebied
verklaart, Gaasterland grenst in het noorden
aan het Slotermeer en de Fluessen, en in

het zuiden aan het ||sselmeer.Vooral aan die
Isselmeerkust is Gaasterland op z'n mooist
met als letterlijke hoogtepunten de kliffen

bij Bakhuizen, Mirns en Oudemirnum. Om
het voor ons toeristen wat malkelijker te
maken zijn alle gemeenten in het Gaasterland
ook maar op een hoopje gegooid, met als
resultaat de gemeente Gaasterlan-Sleat —
dertien dorpen en één stad. Een klein stadje,
dat wel. Slotenaren noemen het zelfs de
kleinste stad ter wereld, maar dat heb ik
andere steden ook horen roepen, In Belgie
vinden ze dat Durbuy die eer toekomt,

en wat verder weg in Kroatié zeggen ze

in het stadje Hum hetzelfde. Daar hebben

ze twaalf huizen en dertig bewoners, en ik
telde er in Sloten toch wat meer. Officieel
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Balk, bruisend watersportcentrum aan het Slotermeer
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Het typisch Friese bord met de twee zwanen op de nok van de boerderij



ziin het er zelfs 765. Hoe dan ook, de maat
van Sloten rechtvaardigt dat je de fiets even
parkeert en in een kwartiertje heel Sloten
door loopt. Mits je natuurlijk niet bij elk
leuk plekje blijft staan. En dat zijn er nogal
wat. De oude stadswallen, het stadhuis uit
1759, het grachtje met de twee fotogenieke
waterpoorten... U begrijpt - we bleven
anderhalf uur in Sloten hangen.

Coehoorn en Gorter

Van Sloten trekken we naar het westen, en
komen al na een paar kilometer voor ons
eerste denkbeeldige stempeltje in het dorp
Wijckel, waar men in de kerk erg zuinig is
op het praalgraf van strateeg, veldheer en
vermaard |7e eeuws vestingbouwer Menno
van Coehoorn. De Spanjaarden gruwen

nog steeds bij het horen van die naam. Het
landgoed waar we doorheen fietsen is ook
naar hem genoemd. Een paar pedaaltrappen
verder komen we in de kleinste dorpskern
van Gaasterland. Ruigahuizen telt amper 125
inwoners. Moet voor opgroeiende jeugd echt
een swingend leven zijn. maar gelukkig ligt
het bruisende Balk vlakbij - met bijna 4000
inwoners het grootste dorp van Gaasterland,
Tijd voor een terrasje aan het water, en daar
zijn er hier een heleboel van. Balk leeft voor
een groot deel van de watersport. Langs de
gracht naar het Slotermeer wemelt het van
de zeil- en kanokampen, en het Gaastra-jack
is het meest voorkomende kledingstuk. Net
als Wijckel heeft ook Balk een beroemdheid
in de gelederen. Het is Herman Gorter, bij

iedere middelbare scholier bekend om zijn
gedicht over de meimaand."lk wil, dat dit lied
klinkt als het gefluit, dat ik vaak hoorde voor
een zomernacht in een oud stadje. langs de
watergracht...” Inderdaad, dat ging over Balk,

De Friese bossen

Balk ontstond ooit als nederzetting aan de
Luts, dat de verbinding tussen het Slotermeer
en de Fluessen vormt.We fietsen even

door naar het Slotermeer voor een blik
over het water dat bezaaid is met grote en
kleine zeiltjes, en duiken dan via Harich het
bos in. Meteen is het uit met het typisch
Friese landschap van wijde vergezichten.

Je waant je ergens in de Achterhoek of op
de Veluwe. Staatsbosbeheer laat het Star
Numanbos (vaak ock aan elkaar geschreven
als Starnumanbos) langzaam veranderen van
een productiebos naar het oerbos dat het
ooit was. Sinds de |9e eeuw leverde het
vooral hout aan bakkerij-ovens en andere
Friese kacheltjes, maar de eiken kregen
nieuwe buren in de vorm van dennen, berken
en allerlei struiken die zich op zandgrond
happy voelen. Er zijn een heleboel fiets- en
wandelpaden, maar hoe graag we ze ook
allemaal hadden willen zien, we moeten door
naar Rijs voor ons volgende stempeltje. Rijs
en Bakhuizen vormen geologisch gezien de
westelijke grens van het Gaasterland. Het
bos heet hier Rijsterbos en is ooit aangelegd
door de rijke familie van Swinderen. Hun
kapirale slot is er helaas niet meer; het bos
gelukkig wel.
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Vreemde eend

Bakhuizen is een wat vreemde eend in

de bijt van Gaasterlandse dorpen, want

de neogotische kerk met zijn fraaie
gebrandschilderde ramen is gewijd aan Sint
Odulphus. Een katheliek dorp dus, in het
overwegend protestantse Friesland. Maar
Bakhuizen ligt boven op de meest westelijke
‘gaast’ en hoort er dus helemaal bij. We
werpen een blik vanaf die hoogte naar de
plassen en het ||sselmeer, en halen ons
zesde stempeltje. Nog vijf. Met de wind in
de rug gaat het soepeltjes langs Mirns en
het Mirnumer klif, en we volgen de kust tot
Oudemirnum, dat wat meer landinwaarts ligt.
Na Balk heeft dit dorp de meeste inwoners
{net boven de duizend) en dat vertaalt zich
in een leuk dorpsplein aan een brink die een
beetje Drents of zelfs Overijssels aandoet.
De VVV en het bezoekerscentrum Mar en
KIif liggen strategisch tussen de terrasjes. Tijd
voor de thee.

De klif

Je kunt van Oudemirnum simpel het fietspad
volgen naar Nijemirdum, maar dan mis je
wel het leukste stukje Gaasterland. Want

via een smal weggetje kan je weer naar de
kust waar we het Qudemirnumerklif op
gaan. Met het lsselmeer beneden aan je
voeten krijg je hier een goed beeld van de
Gaasterlandse kliffen. Het is tegenwoordig
een beschermd natuurmonument. Er zijn ook
wat zandstrandjes en een restaurant met
terras dat uitkijke over het ljsselmeer, Het
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kan er op een zomerse dag druk zijn. maar
vergeleken met de Hollandse kust is het

hier gemoedelijk baden. Tussen Nijemirnum
en onze |aatste stempelplaats Sondel fietsen
we nog even langs de Sondeler Lijen, een
mooi stiltegebiedje met grasland en water.
Als we daar over een houten bruggetje
fietsen is het net alsof we die bij Bartlehiem
passeren — het beroemde bruggetje waar de
schaatsers twee keer langs moeten om in
Dokkum hun laatste stempeltje voor de finish
te halen.Waar de ijshelden vervolgens naar
de meet in Leeuwarden sprinten doen wij het
zonder eindspurt. Wij genieten van het leuke
fietspaadje langs de Boomsvaart in plaats

van blind de Bonkevaart op te racen, maar
onze intocht in Sloten is net zo feestelijk.
Geen juichende menigte weliswaar, maar

ons welverdiende glaasje Beerenburg voelt
hetzelfde als dat felbegeerde Elfsteden-kruisje.
Tot ziens, Gaasterland. Of, zoals ze hier
Zeggen: oant sjen.

al,

ger saasterlan-Sleat

Tekst en foto’s: Kees Bregman.
Met dank aan Daatzelaar fietsen&fitness,
Bussum

4 leuke musea in Gaasterland

Sloten, museum Stedh(s Sleat
Museum over de historie van Sloten. Ook is er een collectie toveriantaarns.
Open van | april - | november. www.museumsloten.nl

Bakhuizen, Het Scheermuseum
Grappig historisch overzicht van het "natscheren’.
Open van | mei - 30 september; zaterdag en zondag van 10.00-17.00 uur. Gratis toegang. www.scheermuseum.nl

Nijemirdum, Koeienmuseum
Naast echte dieren ook kleurplaten, puzzels, een videofilm en een speelgoedboerderij.
Open: juli en augustus, dinsdag t/m zaterdag van 13.30-17.00 uur. www.koeienmuseum.nl

Sondel, Gaasterlands streekmuseum Eppinga Zathe
Het leven van vroeger op en om een monumentale boerderij uit 1850. Open vanaf half juni tot | oktober van 13.00 tot 17.00 uur.
www.Rieda.nl

Onze fietsroute
Start: Sloten, 1. Wijckel, 2. Ruigahuizen, 3. Balk, 4. Harich, (Starnuman bessen), 5. Rijs, 6. Bakhuizen, 7. Mirns, 8. Qudemirnum,
(Oudemirnumer klif), 9. Nijemirnum, |0. Sondel, | 1. Sloten (finish).
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De magie van Friese lelieblaadjes

Je hebt Nederlanders en Friezen. Althans, dat vinden ze in Friesland. Hoeveel mensen kennen het

wapen en de vlag van hun eigen provincie? Die van Friesland met zijn zeven ‘pompebléden’ is wereld-

beroemd in heel Nederland.

Is voetbalclub Heerenveen thuis
Aspeell:. wordt voor de aftrap het

volkslied van Friesland gespeeld.
Dat levert bizarre beelden op van niet-
begrijpende tegenstanders, vooral als ze voor
een Europacup-wedstrijdje uit een ver land
op bezoek komen. “Een volkslied? Dit is toch
geen interland!” Hoewel de Friese voetballers
allang niet meer allemaal uit Friesland komen,
werkt dat stukje Friese folklore toch als pure
dope. In Australie gaan rugbyspelers eerst als
wilden tekeer in een traditionele dans voor-
dat ze de strijd ingaan, en in Friesland wordt
de tegenstander getrakteerd op een massaal
meegezongen “De Alde Friezen”. Zo, probeer
daar maar eens nuchter onder te blijven; dat
staat al bijna gelijk aan een -0 achterstand.

Friezen en Hollanders

De geschiedenis staat bol van oorlogen
tussen vooral Friezen en Hollanders, en nog
steeds vinden ze het in Friesland niet leuk
als een ‘Hollandse’ schaatser hun bloedeigen
Elfstedentocht wint. Friezen hebben niet
alleen hun eigen taal (waag het nier om

het een dialect te noemen) maar ook het
Friese wapen en vooral de Friese vlag is een
belangrijkk onderdeel van de Friese identiteit.
Die vlag heeft pas sinds het Koninklijk

besluit van 2| april 1958 een officiéle status,
maar de geschiedenis ervan is al veel ouder.
Daarvoor moeten we terug naar de tijd van
de Noormannen. Friesland maakte in de elfde
eeuw deel uit van een verdedigingslinie tegen
dat strijdlustige volkje, en die linie bestond uit
zeven zelfstandige landjes en graafschappen
langs de Noordzeekust tot in Scandinavié.

Ik zal u de details besparen, maar in naam
van Friesland is er heel wat afgeknokt met
die Noormannen, en later ging dat tegen de
graven van Holland met dezelfde inzet nog
eeuwenlang door.

Zeven

Dat getal van zeven landen vind je terug

in het aantal leliebladen op de Friese vlag.
Het lelieblad zelf is ook van Scandinavische
oorsprong, en heel anders van vorm dan

de bloeiende lelie uit het Franse wapen.
Hartvormige leliebladen vind je op allerlei
Scandinavische wapenschilden, en de harten
in het wapen van bijvoorbeeld Denemarken
waren oorspronkelijlc ook leliebladen. Het
zijn dus geen rode hartjes in de Friese vlag
maar bladen van de gele plomp of, als u
wat romantischer bent ingesteld, de witte
waterlelie. Op z'n Fries dus: pompebléden.
En die blaadjes worden hier vereerd als een

heilige in de kerk.Voor Friese lezers is dit
natuurlijk gesneden koek, maar voor niet-
Friezen is het nu duidelijk: die leliebladen
zijn veel meer dan zomaar een vrolijk

rood toevoegseltje. Als ik ga schaatsen in
Friesland laat ik dan ook mijn roodwitblauwe
schaatsmuts thuis en zet er eentje met
pompebléden op. Als eerbetoon aan mijn
Friese gastgezin, maar ook om op het ijs niet
op te vallen als Hollandse schaatstoerist. Je
weet maar nooit of de oude strijdlust tegen
de graven van Holland nog ergens sluimert.

Tekst en foto Kees Bregman
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